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Hugo DE GROOT

( (Waar rechispraak tekort
komt, begint het geweld

Wanneer is iets rechtvaardig?

( ( Ik ben geboren in Nederland. Van jongs af aan was 1k gefascineerd door rechit en
hoe landen met elkaar moeten omgaan. Tijdens mijn leven zag ik dat oorlog
vaak onvermijdelyk leek, dus schreef ik dat er regels moesten komen om vrede le
bevorderen. In mijn boek ‘over het recht van oorlog en vrede’ legde ik de basis
voor wal we nu internationaal recht noemen. Daarnaast schreef ik dat de zee
orl) moest ziyn voor alle landen. Mijn doel was simpel: een wereld waar
rechltvaardigheid en vrede voorop staan.
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